
Jaargang 2, editie 9
2025-06

Vrijwilligersinstallatie

 Op 17 mei was het voor de bevers
een wel heel bijzondere dag: er werd
een staflid geïnstalleerd. Nu gebeurt
het al niet zo vaak dat er een
installatie is, maar een installatie van
een vrijwilliger, dat maak je als bever
helemaal niet vaak mee.
Het ging om de installatie van Leela
(Emma van der Zeeuw) bij de bevers.
Al eerder was zij leidster bij de
welpen. Na een korte periode zonder
scouting is zij nu weer helemaal terug,
en deze keer bij de bevers.



Het Aleida Ondersteuningsteam

Er is vanuit de groep regelmatig behoefte aan helpende handen, en daarvoor is het
ondersteuningsteam!
 
Wie zijn wij? Wij zijn het ondersteuningsteam van de scouting Aleida. Of  beter
gezegd; we worden het ondersteuningsteam van scouting Aleida! Bij de scouting
Tono-groep waren (veelal) ouders, maar ook oud-leden, samen het ToTeam en bij de
Taizé-groep waren (veelal) oud-leden de Boomstam. Door de krachten te bundelen
kunnen we de speltakken een helpende hand bieden. 

Wat doen we? Er zijn verschillende taken die we op ons nemen. Praktisch zijn dat
bijvoorbeeld: helpen bij (groeps-) opkomsten door bv. het drinkstation te bemensen,
ondersteunen bij een activiteit, de hapjes/ maaltijd verzorgen bij een langere opkomst
op de groep, mee op kamp als kookstaf. Maar ook klussen als bv. hang- en sluitwerk
maken, verven en loodgieterswerk, helpen bij onderhoud aan het terrein (bv.
snoeien). Van tijd tot tijd wordt er een schoonmaak- en opruimmoment ingepland.
Naast praktische taken wordt er ook meegedacht in bijvoorbeeld de kerstopkomst en
andere bijzondere activiteiten. Het is fijn wanneer je bij het ondersteuningsteam
aangesloten bent, dat je er met enige regelmaat bent, het is leuk om betrokken te zijn
bij de groep. Maar…..het kost je zoveel tijd als je zelf  kunt en wil besteden eraan. 
 
Wie doet er mee? We nodigen alle ouders en andere belangstellenden uit om zich
aan te sluiten bij het ondersteuningsteam van scouting Aleida. We willen met het
ondersteuningsteam dit jaar een paar keer bij elkaar komen rond een kop koffie. De
eerst keer zal zijn op 21 juni a.s. op locatie Sweelincksingel om 10.00 uur met de
bedoeling om elkaar beter te leren kennen. Ook zullen we wat
meer informatie geven over de invulling van het 
ondersteuningsteam. De andere datums dat we bij elkaar komen
zijn 20 september 2025, 17 januari 2026 en 18 april 2026.



Verkeersoverlast Schiedamseweg

Ons gebouw aan de Schiedamseweg ligt achter een kleine, rustige wijk. Daar is
het eigenlijk nooit druk, behalve op zaterdag rond 10:00 uur, rond 12:00 uur en
soms op vrijdagavond. Vooral toen wij aan de Schiedamseweg het Sint Jorisfeest
vierden, waren er heel veel kinderen tegelijk op één locatie aanwezig.

Vanuit de wijk hebben wij vernomen dat, zeker bij Sint Joris, maar ook rond de
opkomsten, er best gevaarlijke situaties optreden. Er wordt soms best hard
gereden, een enkele keer wordt er op privé-terrein geparkeerd, ook zo dat de
bewoner er niet meer uit kan. Niet zo gek als het heel druk is.

Toch vragen we alle ouders en verzorgers om rekening te houden met de
bewoners: er wonen vrij veel erg jonge kinderen in de wijk. Komt u uw kind dus
wegbrengen, bedenk dan even hoe u het zou willen hebben als uw kind buiten zou
spelen. Fiets of  rijd rustig, houd rekening met elkaar en kom niet op privéterrein
van bewoners.

Te laat komen is niet fijn, maar liever toch iets te laat, dan dat een kind dat buiten
speelt voor haar of  zijn eigen huis (bijna) aangereden wordt.



Spaaractie Scoutshop Vlaardingen

De spaaractie van Scoutshop Vlaardingen loopt nog tot 1

augustus. Weet u het nog? Voor elke euro die besteed wordt bij

ScoutShop Vlaardingen ontvangt de groep 1 punt. Als we meer

dan 800 punten verzamelen, krijgt de groep een leuk ScoutShop-

artikel cadeau. Vorig jaar leverde dit de groep een mooie

Petromax kampvuurpan op.

Geef  bij een aankoop bij ScoutShop Vlaardingen dus altijd even

door dat het voor Scouting Aleida Schiedam is, dan worden de

punten keurig bijgehouden.

Spaaractie Sponsorkliks
Onderaan de hoofdpagina van onze website,

www.scoutingaleida.nl, staat een kort stukje over

sponsorkliks. Dé mogelijkheid om Scouting Aleida te

sponsoren zonder dat het u iets kost. Hoe werkt het?

Gaan naar www.scoutingaleida.nl, scroll omlaag, klik op

Sponsorkliks en kies uw favoriete webwinkel. Alles wat u

deze keer bestelt, levert een klein bedrag voor Scouting

Aleida op. Vaak letterlijk enkele centen, maar alles bij

elkaar kan het toch oplopen tot een mooi bedrag. Dit is

een provisie die wij van de webwinkel ontvangen, dus het

kost u niets. Wel moet u voor élke bestelling even via

onze website naar de webwinkel. Bij voorbaat dank voor

uw sponsoring.



Klusdag Schiedamseweg

Gebouwen hebben nu eenmaal onderhoud nodig,
anders kan het Spel van Scouting niet gespeeld
worden door uw kind. Op 24 mei  was het plan om de
onderrand van het gebouw aan de Schiedamseweg te
schilderen. De onderrand heeft best veel te lijden van
regen en weersinvloeden. Helaas was het nogal
regenachtig deze dag. Het klusteam heeft daarop
besloten dan maar binnen aan de slag te gaan. Een
aantal noodzakelijke klussen werd daar uitgevoerd.
En die onderrand? Als het beter weer is pakken we die
zeker opnieuw op!   



Dodenherdenking

Elk jaar op 4 mei herdenken we iedereen die gevallen is in de tweede
wereldoorlog en in gewapende conflicten waar het Koninkrijk der Nederlanden
bij betrokken was. 
Voor het eerst waren wij hier als Scouting Aleida bij vertegenwoordigd. Samen
met de andere scoutinggroep van Schiedam en de zeekadetten stonden onze
scouts en explorers in de erehaag, vormden de vlaggenwacht en gaven de
bloemenkransen aan voor de organisaties die een bloemenhulde wilde brengen.

Omdat 2025 een lustrumjaar is, legden de gezamenlijke Schiedamse
Scoutinggroepen dit jaar ook een bloemstuk. Bestuurslid Bram Lansbergen
legde, samen met iemand van Scouting de Walvis, een bloemstuk bij het
monument op de Plantage.

Het is goed om te zien dat er altijd veel belangstelling is vanuit jeugdleden om
de dodenherdenking bij te wonen. Herdenken doen we tenslotte niet zo maar,
maar doet ons herinneren dat democratie niet vanzelf  gaat.



Van de voorzitter…“Vrijwilligers zijn het goud van je organisatie”. Een 

gevleugelde uitspraak in het vrijwilligerswerk, die toch 

iedere keer weer waar blijkt te zijn. Of  je nu meerdere uren 

per week bezig bent voor Scouting Aleida, of  het “maar” om gemiddeld een enkele

uurtje per maand gaat, zonder onze vrijwilligers geen avonturen, geen kampen en

weekenden en geen belevenissen.Daarom ben ik erg blij dat ik bij de installatie van Leela (Emma van der Zeeuw)

mocht zijn. Eerst was ze leidster bij de welpen. Na een kleine periode zonder

scouting is ze nu leidster bij de bevers. Ook was ik bij de installatie van Darzi

(Jaidey de Lang). Jarenlang is ze welp en later scout geweest bij de Scouting Tono-

groep. Na enkele jaren afwezigheid is ze nu leidster bij de welpen van de

Vuurvossenhorde geworden.Nu zijn de stafleden de mensen die vaak meerdere uren per week besteden aan

scouting: voorbereiden, de opkomst zelf  waarbij ze vaak een uur voor de kinderen

aanwezig zijn, opruimen, evalueren en weer een halfjaarprogramma maken,

kampen en weekend voorbereiden, er gaat heel wat tijd in zitten. Daarnaast hebben

we altijd ouders en oud-leden gehad die best wel eens iets voor de groep willen

doen. Dat is het afgelopen jaar iets weggezakt. Niet dat er niets gebeurde: bij

spelen zoals een Hunt of  Vossenjacht waren er altijd ouders, en er gaan ouders en

oud-leden mee als kookstaf  bij kampen en weekenden, maar toch was er een beetje

de sleet in gekomen. Als groep zijn we dit nu weer aan het oppakken; we weten dat

er best veel mensen zijn die best een keer willen helpen, maar de vraag is vaak een

beetje “hoe?”. Ons bestuurslid Addy is daar mee bezig. Op 21 juni a.s. nodigen we

iedereen die geïnteresseerd is uit om koffie te komen drinken (zie voor nadere

details elders in deze Aleidraad). We praten dan iedereen bij over wat de

mogelijkheden zijn, wat we zoeken en wat we te bieden hebben. Zet u hem vast in

uw agenda? Wel een kleine waarschuwing: voor u het weet hoort u ook bij “het goud

van Scouting Aleida”.



Mee-doe-dag bevers

Na de zomervakantie gaat een aardig aantal bevers

overvliegen naar de welpen. Er is dus weer plaats voor

nieuwe enthousiaste, avontuurlijke, beweeglijke en

nieuwsgierige meisjes en jongens tussen de 4 en 7 jaar. 

Daarom organiseert Scouting Aleida een mee-doe-dag voor

iedereen van deze leeftijd. Op 14 juni, tussen 10:00 uur en

12:00 uur kun je zo mee doen met de bevers en ontdekken

dat jij het net zo leuk vindt als al die andere kinderen. Kijk

even op www.scoutingaleida.nl en geef  je op, of  geef  uw kind,

buurmeisje, vriendje, klasgenootje en iedereen die verder

belangstelling heeft, op. De ochtend is geheel vrijblijvend.

Wedden dat uw kind het ook leuk vindt?



Welpenkamp 2025
Doordat het trouwfeest van Chikai en Lowie  plaatsvond in boerderij
Landvreugd, werd er begin mei geen welpen gedraaid. Namens de
welpen is het kersverse paar wel een mooi cadeau aangeboden.

Op 10 mei werd er opkomst gedraaid in natuurcentrum 'De Boshoek'
waarin de welpen wat geleerd werd over de natuur. Er werd een
natuurtocht gelopen en d.m.v. vogelbingo werden vogels gespot.
De rietgans, koolmees, waterhoen, ekster, zelfs een specht. Ze werden
allemaal gezien bij en rond het natuurcentrum. De zaterdag daarna
werd er naar een schat gezocht in Bijdorp. Deze is natuurlijk gevonden.
Laat dat maar aan de Vuurvossen over!

24 mei werden er Oudhollandse spelletjes gespeeld. Dit was gelijk leuk
vertier voor Ikki, want die was jarig. Hij trakteerde oer-Hollandse
stroopwafels bij het drinken. Lekker. Er werd o.a. druk blikken gegooid
en gesjoeld.

Vanaf  28 mei was het dan zover. Het welpenkamp vond plaats. Deze
keer bij een prachtige locatie in het Zeeuwse Kapelle, waar de Welpen
heen gingen met de trein. Da's al spannend. Toen moest het kamp nog
beginnen. 

Er werd door de tijd gereisd. Met een tijdmachine die het niet helemaal
goed deed kwamen de welpen terecht in allerlei tijdsperiodes: de
prehistorie, in de Romeinse tijd, bij de hippies, bij ontdekkers
en uitvinders, in de middeleeuwen, Met die
tijdreizen moest professor Tiktijd
gevonden worden, die de tijdmachine
moest repareren. De professor werd
gevonden in de hippietijd en maakte de
tijdmachine. Het kamp eindige op
1 juni van onze huidige tijd.

Wat een vreselijk tof  kamp was dit!



Beste ouders en welpen,

Na een lange tijd de welpen te hebben gedraaid, en ook
een hele tijd dubbel, met als tweede speltak de scouts,
hebben Lowie en Chikai nu, met alle veranderingen die
op hun pad komen, besloten om na de zomer te stoppen
als welpenleiding en alleen nog maar door te gaan als
scoutsleiding, omdat het anders te veel wordt

“We hebben het erg naar ons zin gehad bij de welpen.
We hopen de welpen later weer terug te zien, bij het
overvliegen naar de scouts, En natuurlijk zien we elkaar
ook nog met groepsopkomsten.” 

12 juli, met het Waterspetterfestijn, zal de laatste
officiële opkomst van Chikai en Lowie zijn bij de welpen.



Hoi! Ik ben Mang, of Nora. 
Ik ben explorer en leiding bij de welpen. Ik hou van tekenen, paardrijden,
koken, en slapen. 

Ik ben begonnen op scouting toen ik acht was. Mijn broer, Thomas, heeft mij
geïnspireerd om op scouting te gaan. De welpen waren gezellig, super
gezellig, maar ik moest er even een jaartje tussenuit toen ik tien was. Een
jaar later was ik teruggekomen bij de scouts. Na een paar jaar ben ik
vervroegd overgevlogen naar de explorers. Met heel veel gezellige
activiteiten, reizen en uitjes vermaak ik me wel. 

Ik zit nu nog steeds bij de explorers, en ik ben nu ook nog bij de welpen als
leiding! Bij de welpen wordt er veel Weerwolven gespeeld waarbij de cupido
rol een beetje TE serieus wordt genomen… de kids vinden het geweldig om
de leiding te matchen... Ik geniet er elke keer van. 

Elk jaar krijg ik nieuwe verhalen over verbrande spaghetti en vreemde
tourguides. Als we op kamp gaan krijg ik dan weer een partij slaaptekort,
maar ach ja. Dat hoort erbij. Ik ben het nu wel een beetje gewend…. 

Hierbij sluit ik mijn verhaal af en knoop ik het touw door aan mijn
zogenaamde ‘ex’ (in de ogen van de welpen) Jacala!!

Knoop een praatje aan met ... Mang



18 t/m 26 juli 2025ZomerkampExplorers

19 t/m 26 juli 2025

Zomerkam
p

Scouts

Wat gaan we doen?

12 juli 2025

Waterspet
terfestijn

In juni is het bijna elke dag feest, zoveel
jarigen zijn er! 

Chikai, Duif, Bas Bos, Tiny, Lowie,
Phaona, Jacqueline, Fokelien, Jacala,

Angelina, Ivy, Benjamin & Jasper,

 allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne
dag!  

14 juni 2025Mee-doe-dag 
Bevers

21 juni 2025Koffie ochtendOndersteuningsteam

28 juni 2025Walking DinnerScouting Schiedam

12 juli 2025Vrijwilligersbarbecue



De maand mei begon wel heel bijzonder met het huwelijk van Nathalie en Thijs. Alle
scouts waren uitgenodigd. Met elkaar hebben we afgesproken het bruidspaar een
boeket bloemen te geven. Elke scout nam daarom één bloem mee, met hieraan een
wens voor het gelukkige stel.
Tijdens het feest hebben we Thijs en Nathalie eerst een (lege) bloemenvaas cadeau
gedaan. Daarna heeft elke scout om beurten haar of  zijn wens hardop voorgelezen
voor het verliefde tweetal, waarna de scout de bloem in de bloemenvaas bij het
boeket voegde.

Enkele dagen later was een aantal scouts vlaggenwacht of  bloemenaangever tijdens
de dodenherdenking op de Plantage in Schiedam. Enkele andere scouts vormden de
erehaag, samen met scouts van De Walvis en zeekadetten. Een eervolle klus, die we
graag uitvoeren.

Het bleef  in mei bijzonderheden regenen, met de Regionale Scouting Wedstrijden een
week later. Verdeeld over twee verschillende subkampen waren de twee teams van
Scouting Aleida vast van plan er een waanzinnig weekend van te maken. Dat bleek
gelukt: de contacten met scouts van andere groepen uit de regio, de onderdelen van
de RSW en de gezelligheid zorgden voor een prima sfeer. Een extra bonus was de
zesde plaats van een van beide teams. Voor beide teams: van harte gefeliciteerd met
de mooie plek die jullie behaalden!

Toen we de week erna eindelijk weer gewoon met alle scouts bij elkaar waren, was
het tijd voor een kampvuuropkomst. Hier kregen enkele scouts instructie in hout
hakken en omgaan met een bijl en een andere groep leerde alles over het opbouwen
en aansteken van het kampvuur. Met een marshmallow erbij werd het een gezellige
avond, gevolgd door Levend Stratego XXL een week later. Doel was niet de vlag van
de tegenpartij te vinden, maar alle 5 de vlaggenstokken te vinden. Aan elke
vlaggenstok zat een vlaggetje voor elk team. Gevonden? Dan mocht je de vlag van
jouw team omhoog doen, en die van de andere teams omlaag. Wie aan het einde de
meeste vlaggen ‘omhoog’ had, was de winnaar. Een spannend spel waarbij de
speurkwaliteiten op proef  werden gesteld.
In de tussentijd zijn Floor, Julien en Elise een avond op bezoek geweest bij de
explorers. Omdat zij na de zomervakantie gaan overvliegen konden zij vast kennis
maken bij die leeftijdsgroep. In groepjes gingen ze daar “gehandicapt bakken”; een
teamlid kreeg een blinddoek en kon dus niet zien, een teamlid kreeg oordoppen, dus
kon niet horen en een teamlid mocht niet praten. Maak dan maar eens een mooie
cake!





Dodenherdenking 
Op 4 mei verzamelden we ons in uniform voor de dodenherdenking. Bij het

monument in Schiedam, waar we samen met nog vele anderen aanwezigen

waren, stonden we stil bij de oorlogsslachtoffers. Tijdens de twee minuten stilte

was het muisstil, en dat maakte indruk. Daarna legden we bloemen en luisterden

naar een korte toespraak. Het was een rustige en respectvolle opkomst, waarin we

echt even de tijd namen om na te denken over vrijheid en herdenken.

Survival workshop

 
Met hulp van Albert kregen we vandaag te leren hoe

we moeten overleven in de natuur! Van shelters

bouwen tot vuur maken met een firesteel en

slootwater filteren met natuurlijke materialen, alles

kwam aan bod. Deze opkomst draaide helemaal om

overleven in de natuur. We sloten af  met knakworsten

en een lekker warm vuur, zoals het hoort. 



Blind, doof, niet-praten bakopkomst

 
We hebben in groepjes van drie gebakken, één was

blind, één was doof, en één kon niet praten. We hebben

lekker cupcakes gebakken. Het was een gezellige chaos.

Tijdens het wachten op de cupcakes in de oven hebben

we nog wat spelletjes gespeeld. De uiteindelijke

winnaars waren Noah, Jasper, en Floor. Er waren ook

een paar scouts die gingen kijken bij de explorers voor

een opkomst. 

Stroopwafels
 
Vandaag maakten we stroopwafels vanaf  nul: deeg
kneden, in het ijzer persen, netjes opensnijden (of  minder
netjes), en vullen met warme stroop. Tijdens de opkomst
hebben we nog een spelletje Fluxx gespeeld en daarna
heerlijk gesmuld. Sommige wafels waren perfect rond,
anderen… iets minder. Maar lekker waren ze sowieso!

Levend Stratego XL 
Een ouderwetse klassieker, maar dan groter! Met het hele

park als speelveld fietste iedereen rond met stratego

kaartjes in scouting thema. Het team dat bestond uit Thijs,

Merel, Nora, Amira en Morgan bleek het slimste en snelste

en ging er uiteindelijk met de meeste overwinningen

vandoor. 



In de pers: RSW 2025

Met twee teams nam Scouting Aleida deel aan

de Regionale Scouting Wedstrijden van

scoutingregio Maasdelta. 

Beide teams hadden een fantastisch weekend

en een van teams werd zelfs zesde. Helaas één

plekje te laag om naar de Landelijke Scouting

Wedstrijden te mogen, maar wel het hoogste

resultaat in jaren, zelfs als we de beide

fusieverenigingen mee tellen. Niet voor

niets dat het Nieuwsblad Schiedam

en de online kranten De Schiedammer

Online en Schiedam24.nl hier

aandacht aan besteedden.



Dag van het Park
Veel mensen kennen het nog als het Lentefeest in het Beatrixpark. Na de

coronajaren gestopt heeft de voormalige organisator zijn schouders er weer

onder gezet om opnieuw jaarlijks de Dag van het Park te organiseren.Aangezien Scouting Aleida ook een groepshuis heeft in het Beatrixpark waren

wij ook uitgenodigd. Bezoekers konden een marshmallow boven het kampvuur

roosteren, een speurtocht doen of  gewoon informatie ophalen bij onze

infokraam.

Het was, mede door het wisselvallige weer, niet druk in het park, maar de

bekendheid van dit evenement zal zich ook weer op moeten bouwen.



Omvorming regio

Al jaren behoort Scouting Aleida, en haar voorgangers, tot

scoutingregio Maasdelta. De meeste kinderen zullen de regio

kennen van de regioactiviteiten, zoals de welpendagen, de

Regionale Scouting Wedstrijden of  de Maasdelta Explorerhike.

Voor de groep biedt de regio een belangrijk steunpunt waar wij

met onze vragen terecht kunnen, heeft de regio een prima

materiaaluitleen en vormt de regio de schakel tussen groepen,

Scouting Nederland, overheden en nog heel wat andere instanties.

Vanuit Scouting Nederland is geruime tijd geleden het initiatief

genomen om de verschillende scoutingregio’s die Nederland kent

te laten fuseren met de verschillende admiraliteiten. Deze laatste

zijn bij ons niet zo bekend, maar voor scoutinggroepen die ook een

watertak hebben, zeg maar “ze hebben ook boten”, is de

admiraliteit het niveau waarin ze samenwerken op nautisch

gebied. De waterwerkgroepen zijn dus onderdeel van een

scoutingregio én een admiraliteit.

Na ruim een jaar overleggen, plannen maken en uitzoeken heeft

de regioraad, waar Scouting Aleida ook in is vertegenwoordigd,

toestemming gegeven om de regio te laten fuseren met

Admiraliteit 14. Zodra de juridische zaken rond zijn zullen zij verder

gaan als “Regio en Admiraliteit Maasdelta”.


