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iScout in de pers
Scouting is voor iedereen, dus ook voor de vrijwilligers van Scouting Aleida.
Eén keer per jaar wordt de internationale i-scoutwedstrijd georganiseerd. Dit
jaar deden zo’n 665 scoutinggroepen uit 26 landen mee. En… het was de
laatste iScout ooit. Na 15 jaar de iScout georganiseerd te hebben, gaat het
organisatieteam van zo’n 80 scouts weer een nieuwe uitdaging aan.
Scouting Aleida nam deel met een team van vrijwilligers, roverscouts en
explorers. Op zaterdag 7 maart verzamelden zij zich rond 17:00 uur in ons
gebouw aan de Sweelincksingel, om eerst gezamenlijk te eten. Vanaf  19:00
uur kreeg dit team via het internet een groot aantal opdrachten binnen.
“Versier een bushokje”, “open een wijnfles met een krultang” of  “bak koekjes
met het iScout-logo”. Van elke opdracht maak je een filmpje dat je zo snel
mogelijk instuurt.
Daarachter zit een ietwat ingewikkeld systeem met punten waarmee je
reisopdrachten kunt verdienen die uiteindelijk de eindstand
bepalen. Die reisopdrachten waren vragen, waarbij je
telkens op een kaart een exacte locatie moet
aanwijzen. Toen we, diep in de nacht, de
uitslag ontvingen waren we erg trots maar
liefst een 186  plek te hebben veroverd. e

De week na de iScout bleek dit verhaal opgepikt
te zijn door het Nieuwsblad Schiedam en
nieuwswebsites zoals De Schiedammer Online,
Schiedamsnieuws.nl en Schiedam24.nl.



Dieren en hunters te hulp bij de scouts
Eind februari organiseerde de scoutsleiding een
dierengeluidenspel voor de scouts. Lekker op
vrijdagavond, in het donker. Spannend! Drie
weken later konden de scouts meedoen aan
“The Hunt: van Willem naar Willem”, waar u in
deze Aleidraad meer over leest.
Maar beide activiteiten organiseer je niet zo
maar: je hebt er vooral veel ‘dieren’ en ‘hunters’
voor nodig. Gelukkig bestaat er bij Scouting
Aleida een groepje van ouders en (oud-)leden/-
vrijwilligers die hebben aangegeven bij dit soort
activiteiten mee te willen doen. Een naam heeft
dit team nog niet, maar bij de voormalige
groepen waar Scouting Aleida uit is
voorgekomen kenden we dit als het To-team of
de Boomstam. Voor deze twee activiteiten
kregen we gelukkig ook enkele aanmeldingen:
voor het Dierengeluidenspel kregen we hulp van
Shirley, Yolanda en Mieke. Bij The Hunt meldden
zich opnieuw Shirley en Mieke, naast Henriëtte
en Darko. Beide avonden zijn, volgens de scouts
zelf, succesvolle activiteiten geworden.
Dank dus aan de ouders en (oud-)vrijwilligers
die hebben geholpen deze activiteiten tot een
succes te maken!

Plek voor bevers
Bij de bevers (4 – 7 jarigen) is er weer plek
voor nieuwe kinderen. Omdat er na de
zomervakantie mogelijk enkele van de
oudste bevers overvliegen naar de welpen
zou het leuk zijn als er weer wat bevers bij
komen.
Natuurlijk staat elke opkomst open voor
nieuwe leden, maar om nog duidelijker te
maken hoe leuk het is bij de bevers houden
we een kijkersopkomst op 14 juni. Iedereen
die het leuk lijkt om eens, geheel vrijblijvend,
te komen kijken bij de bevers is dan van
harte welkom! En mocht dat te lang duren,
en is uw dochter / zoon / buurmeisje /
buurjongen / kind-van-een-kennis nu al
enthousiast? Meld je aan via onze website
en kom alvast drie weken kennismaken bij
de bevers!



Een nieuwe ledenadministratie
Alle leden van Scouting Aleida zijn –uiteraard– lid van Scouting
Nederland. Als jaren voert elke scoutinggroep de
ledenadministratie in Scouts Online 1.0. Als ouder of  verzorger
van een van onze leden heeft u daar zelf  ook toegang toe,
zodat u kunt zien wat er precies wordt geregistreerd.
Op landelijk niveau werd al enige tijd gewerkt aan Scouts
Online 2.0, omdat de 1.0-versie toch wel erg verouderd raakte.
Er is echter besloten die ontwikkeling stop te zetten en een
bestaand, extern, programma aan te passen. Zo verwacht de
organisatie tegen lagere kosten toch meer mogelijkheden te
bieden.

De huidige planning is dat rond de zomervakantie de overstap
gemaakt zal worden van Scouts Online 1.0 naar Scouts Online
3.0. Als het goed is merkt u daar weinig van, maar het zou
natuurlijk kunnen dat er in het begin nog kleine foutjes in zijn
geslopen. Mocht u daar iets van merken, dan horen we dat
graag zo snel mogelijk, dan kunnen we een en ander tijdig
recht zetten.
Achter de schermen wordt er momenteel hard gewerkt aan de
invoering. Voor onze eigen groep betekent de overstap
voornamelijk dat de relatie tussen leden en de ouders/
verzorgers iets anders wordt bijgehouden en de financiële
zaken, zoals de incasso’s, opnieuw opgezet moeten worden.
Vooralsnog werken we nog met de 1.0-versie. Als alles goed 
gaat zal rond de zomer de overstap plaats vinden en vindt de
contributie-inning van het derde kwartaal plaats vanuit de 
3.0-versie.



Fusienieuws

Als sinds de zomer presenteren we ons naar buiten als één scoutinggroep: Scouting Aleida. 
Intern worden er telkens stappen gezet om dit ook formeel rond te krijgen. Waar de leden tot
nu bij werden gehouden in twee aparte eenheden, is dit inmiddels omgezet naar één
gezamenlijke ledenadministratie.
Daar merkt u niet zo veel van, behalve dan dat de contributie-incasso’s over het tweede
kwartaal, april-mei-juni, nu worden geïnd vanaf  een bankrekening die (nog) op naam staat
van de Stichting Scouting Tono. Voormalige leden van de Scouting Tono-groep en iedereen
die lid is geworden na afgelopen zomervakantie zullen geen verschil merken. Wie voor
afgelopen zomer al lid van de Scouting Taizé-groep was, zal merken dat de naam van de
incassant is veranderd. Zodra de fusie ook juridisch helemaal rond is, zal de naam van de
incassant nogmaals veranderen: dan naar Scouting Aleida.

Gildeparade voor 750 jaar SchiedamHet zal niemand ontgaan zijn, dat de stad Schiedamdit jaar 750 jaar bestaat. 
Om onze eigen stadsmascotte Proosje weer in hetzonnetje te zetten, hield het Jenevergilde eenGildeparade met als eregast Proosje zelf, en denazaten van Har Wiegman, de geestelijk vader vanProosje.  

Zes scouts mochten in deze parade de S’dam 750-jaar vlaggen dragen. 



Binnen scouting kennen we een uitdrukking “het is twee uurtjes 

per week”. Die zal de lezers van de Aleidraad waarschijnlijk niet 

zo bekend in de oren klinken. We bedoelen er mee, dat de 

opkomsten voor uw kind twee uur in de week zijn. Soms hebben 

mensen dan ook het idee dat het voor onze vrijwilligers ook "maar"

om twee uur in de week gaat….Als vrijwilligers weten we wel beter. Aan elke opkomst gaan verschillende overleggen

vooraf. Een kwartaalprogramma maken, deze week uitwerken, overleg binnen de regio

of met andere stafteams. En dat is alleen nog maar het directe Spel van Scouting.

Daarnaast moet een gebouw onderhouden worden, een Aleidraad gemaakt worden, de

financiën beheerd, die bijl geslepen, en nog veel meer. De Aleidraad is een mooie plek

om ook de ouders en leden daarvan een klein stukje te laten zien.

Om die reden word ik altijd weer zo blij als ik merk dat we dit alles met heel veel

mensen kunnen doen. Zo was er tijdens NL-Doet een behoorlijke groep vrijwilligers

bezig om het schuurtje te schuren en te verven. Voor The Hunt bij de scouts kwamen

ouders en oud-vrijwilligers een avondje een hunter spelen en als ik dit schrijf is er een

ouder bezig kampdassen te naaien voor het komende kamp.

Zomaar wat voorbeelden waarbij elke vrijwilliger een stukje doet, en samen blijken we

dan heel sterk te staan. Zetten we uitdagende, leerzame en leuke opkomsten neer

waar de kinderen mee groeien. Iedereen met zijn eigen specialiteit en haar of zijn eigen

inbreng. Ook als het eens tegen zit. Of iets wat uitdagender blijkt dan verwacht.

Uiteindelijk kijken we dan toch weer met trots terug op het resultaat. Omdat we

kinderen zien genieten, en als vrijwilligers uiteindelijk ook zelf hebben genoten van de

weg er naartoe, daarvan geleerd hebben en er zelf door gegroeid te zijn. En onderweg

gewoon plezier hebben gemaakt met elkaar.
Langzaam maar zeker groeit het aantal vrijwilligers bij Scouting Aleida. Als bestuur zijn

we ons aan het oriënteren op de vraag “hoe ziet Scouting Aleida er uit over een jaar,

over drie jaar en over 5 jaar uit”. Daar liggen meer dan genoeg uitdagingen, waarbij

iedere keer weer blijkt dat juist de vrijwilligers hét kapitaal zijn van onze vereniging.

Precies daarom hebben we zo veel vertrouwen in de toekomst van onze mooie

vereniging!

Van de voorzitter



NL-Doet
Het Oranjefonds organiseert één keer per jaar de nationale NL-
Doet-actie. Ook wel “de grootste vrijwilligersactie van Nederland”
genoemd. Op zaterdag 15 april verzamelde een forse groep
vrijwilligers zich bij onze locatie aan de Schiedamseweg. Via NL-
Doet hadden Leo en Lieke de Geus zich aangemeld om te helpen.
Er is die dag hard geklust: het schuurtje is helemaal geschuurd en
opnieuw in de beits gezet. Het terrein is zomerklaar gemaakt.
Hiervoor zijn o.a. alle voegen in het pad onkruidvrij gemaakt en alle
graskanten opnieuw afgestoken. Van de opslag achter op het
terrein is het afdekzeil vervangen en weer netjes gemaakt. De hele
keuken is volledig uitgesopt en er is een buitenlamp opgehangen
naast de voordeur.
Hoewel er erg veel werk is verzet staan er nog meer plannen op
stapel. Zo willen we het afdak boven de voordeur opnieuw
opbouwen en moeten er voorbereidingen getroffen worden voor
een nieuw sluitsysteem. Ook een ochtendje hier bij helpen? Laat
het even weten aan maarten@taizegroep.nl.



Zoals in de vorige Aleidraad aangekondigd begonnen de bevers deze
maand met allemaal verschillende Oudhollandse spelletjes, zoals
Annemaria koekoek, spijkerpoepen, ezeltje prik, een leuke molenknutsel,
koekhappen, knikkeren en nog veel meer! 
De week daarna was iets heel anders: de bevers, en alle jeugdleden van
de scouting Aleida, gingen deze week collecteren voor Jantje Beton. Deze
organisatie zorgt voor plekken waar kinderen buiten kunnen spelen, en als
scoutinggroep vinden wij dat natuurlijk ook heel belangrijk! De bevers
hebben de helt van de opkomst in het Hof  van Spaland gestaan met de
collectebussen, en toen er een mooie hoeveelheid geld was ingezameld
gingen we naar de speeltuin, dat is ten slotte ook een buitenspeelplaats.
De opkomst na het collecteren was niet alleen een opkomst in
slangenthema vanwege het Chinese nieuwe jaar, het Jaar van de Slang,
maar het was ook een vriendjes/vriendinnetjesopkomst, én er werden
twee nieuwe bevers geïnstalleerd! We speelden slangentikkertje, deden
een race wie het snelst een zo lang mogelijke papieren slang kon maken,
en knutselden een slang die kan bewegen. Na al die spelletjes werden
Omar en Benji geïnstalleerd, dus nu zijn zij ook helemaal onderdeel van
de groep, welkom!
Een week later had Keet de hulp van de bevers nodig, want ze was in de
boomgaard allemaal kunstspullen verloren, en die wilde ze natuurlijk wel
graag terug. Toen de bevers alle spullen weer hadden gevonden, zaten er
best gekke kunstspullen bij, dus toen gingen ze uitproberen of  zij daar ook
iets moois mee konden maken. Ze ontwierpen nieuwe gebouwen,
maakten gekleurde bellen met verf  en zeepsop, maakten iets moois
van klei, en eindigden met stopdans. Zo hebben ze allemaal
verschillende soorten mooie kunstwerken gemaakt!
De laatste opkomst van de maand was een grote speurtocht. Er
waren allemaal lintjes verstopt, die de bevers moesten volgen.
Uiteindelijk waren er geen lintjes meer te vinden, maar wel
getekende smileys. Door de kijkrichting van de smileys te volgen
hebben de bevers uiteindelijk de bestemming bereikt:
Fort Drakensteijn, de speeltuin! Toen het tijd was om weer terug te
gaan naar het groepshuis, ging dat door hints die in de vorm van
raadsels werden gegeven. Uiteindelijk is iedereen weer veilig
teruggekomen.
Volgende week doen de meeste speltakken mee aan de Duinenmars. 
Let op: de bevers doen hier niet aan mee, maar hebben een
gewone opkomst aan de Sweelincksingel. Tot de volgende keer!



Maart begon met de installatie van 3 nieuwe welpen, Kobe, Zoey en Elsa, en van Raksha
als welpenleiding, vooraf  gegaan door Levend Stratego. 
De Welpen van de Vuurvossenhorde hielpen goed te collecteren voor Jantje Beton. Ze
kregen het voor elkaar om veel mensen wat geld te laten doneren. Netjes gedaan. Er is
een goed bedrag opgehaald.

Er was ook een kind-ouder opkomst. De welp deed samen met een ouder een opdracht
of  moest iets met zijn ouder doen. Dit leverde de grootste lol op, er werden bijvoorbeeld
van papa's mummies gemaakt met toiletpapier of  werden er mama's gek aangekleed
tijdens een verkleedopdracht. Lachen, gieren, brullen natuurlijk.
Ook in maart werd er weer een kampvuurtje gestookt en werd er door een aantal welpen
aan het zakmes-insigne gewerkt.

Restaurant Aleida zou het laatste weekend geopend worden, maar er was een groot
probleem: de kok was enkele recepten kwijt die nodig waren in het restaurant. Die waren
ooit bij familieleden van haar, die overal op de wereld woonden, terechtgekomen, maar nu
wilde ze de recepten terug. Met behulp van de welpen werden in een weekendje de
recepten teruggevonden en kon gelukkig de opening van het restaurant doorgaan. 
De welpen hebben zelf  ook dingen mogen klaarmaken. Zo maakten ze hun eigen
pannenkoek, Belgische wafel, Mexicaanse wrap of  Hongaarse shashlick. Dat er gesmuld
werd van de eigen maaksels behoeft geen uitleg. Het pannenkoekenbeslag bleek bijna
niet aan te slepen. 
Ook ouders mochten mee proeven van de door de kinderen gemaakte gerechtjes tijdens
de opening van restaurant 'Aleida'. Ook door de ouders werd er goed van gesmikkeld.
Er huist een ware Masterchef  in veel welpen, dat was duidelijk.

Kortom; veel lol, gekkigheid en lekker (veel) eten was maart bij de Vuurvossenhorde.



28 mei t/m 1 juni 2025HemelvaartkampWelpen
18 t/m 26 juli 2025

Zomerkamp

Explorers

9 t/m 11 mei 2025

Scouts RSW in

Capelle a/d IJssel

Wat gaan we doen?

In april hangen er slingers bij

Ria, Marco, Maarten, Raksha,
Marja, Richard, Omar,

Ruben, Brian, Kim, Jeroen,
Viktor & Chris

Allemaal van harte
gefeliciteerd en een fijne dag!  

19 t/m 26 juli 2025

Zomerkamp

Scouts

11 en 12 april 2025

Scouts RSW oefenweekend

5 april 2025
Duinenmars

4 mei 2025
Dodenherdenking



Dieren in het donker
Het zomerseizoen komt er aan, en bij de scouts is dat 
te merken doordat we nóg meer naar buiten gaan. 
Daar doen we uitdagende tochten en leuke activiteiten. 
Om die tochten nog beter en uitdagender te doen is er weer
geoefend met een aantal tochttechnieken. Deze keer kwam de GPS
aan bod en leerden de scouts navigeren met behulp van satellieten.
Ook de bolletje-pijltje techniek kwam aan bod en de scouts verdiepten
zich in de kruispeiling met een kompas.
Een eerste tocht, nu ja tocht, was toen de scouts het dierengeluiden-
spel speelden. In het donker in de oude Heemtuim zochten de scouts,
in groepjes, een aantal dieren op, herkenbaar aan hun geluid. Wie vond
als eerste de hoogzangerige mus, de krijsende kleurstaartpapegaai of
de bankslopende blafhond? Met dank aan de inzet van 
vrijwilligers van andere speltakken, ouders en oud-leden.
Na een maatschappelijke inzet waarbij de scouts zowel 
op de dinsdag- als vrijdagavond collecteerden voor Jantje 
Beton was er de volgende tocht met “The Hunt: van 
Willem naar Willem”. De scouts verzamelden, nog net bij 
daglicht, bij de Willemsbrug in Schiedam op de grens 
van de Gorzen. Vandaar gingen ze in groepjes naar de 
Willem Pastoorstraat. Wie het eerste arriveert wint. Maar… onderweg
was er een aantal hunters actief. En de hunters hadden fietsen. Werd
een groepje gesnapt door een hunter, dan moest er eerst een puzzel
gemaakt worden. Dat kost een hoop tijd… Uiteindelijk waren alle
groepen heel wat sneller dan verwacht op het eindpunt.
Tussendoor werden ook Nathalie en Thijs geïnstalleerd als leiding bij de
scouts. Vanaf  nu kijken we reikhalzend uit naar het oefenweekend voor
de Regionale Scoutingwedstrijden en natuurlijk de Regionale 
             Scoutingwedstrijden zelf, waar Scouting Aleida met twee teams 
                              aan zal deelnemen. 



7 maart
Net zoals elk jaar werd er ook dit jaar weer gecollecteerd voor

Jantje Beton. Met de collectebussen in de hand, het praatje al

ingestudeerd, en de meest vriendelijke glimlach gingen we

weer langs de deuren. Ook dit jaar weer een mooie opbrengt,

waarvan een deel ook bij de groep zelf terecht zal komen.

8 maart

Tijd voor de Iscout! Voor wie er niet bekend mee is;

het is een online scoutingwedstrijd waaraan

scoutinggroepen van over de hele wereld meedoen.

Na het startsein komen er zo’n 25 opdrachten open

te staan, en aan ons de taak om deze zo goed

mogelijk uit te voeren om punten te verdienen. Wat

dacht je van een bushokje versieren, the floor is

lava, of een draaimolen pionieren? We hebben niet

gewonnen, maar zijn wel als 186e geëindigd van de  

655 deelnemende teams.



14 maart
Lukas is vermoord, en Sebas is de hoofdgedachte. Een aantal

getuigen beweren verdachte dingen te hebben gezien of gehoord

rondom het clubhuis. Maar is Sebas ook daadwerkelijk de dader?

Dat werd vandaag besloten tijdens de rechtszaak opkomst!

Compleet met rechter, officier van justitie, advocaat en getuigen is

uiteindelijk besloten dat... Sebas toch echt wel schuldig is, en 20

jaar celstraf krijgt!

21 maart

Tijd voor de jaarlijkse Pubquiz! Connor had hier

erg zijn best op gedaan, maar helaas besloot de

beamer het halverwege op te geven en zullen we

dus nooit weten wie de winnaar was geweest.

Gelukkig was er ook nog 30 seconds

meegenomen, dus hebben we daar de avond vol

mee kunnen maken.

28 maartWeer tijd voor een nieuwe soort opkomst: de EHBO opkomst!

Bij EHBO dachten wij aan verbanden leggen en pleisters

plakken, maar dit was toch even anders. Het bleek geen EHBO

opkomst te zijn, maar Lukas en Sebas hadden Sebas gevraagd

een LOTUS opkomst te verzorgen; oftewel nepverwondingen

maken om zo te oefenen met EHBO situaties. Na flink wat

inspanning met nephuid en nepbloed zaten we allemaal onder

de nepwonden. Super gaaf natuurlijk!



Knoop een praatje aan met ... Sebas 
Wat leuk dat ik ook een stukje mag schrijven voor de Aleidraad. Ik ben Sebastiaan,
of  voor een aantal generaties jeugdleden misschien nog Baloe van de Sioni horde.
Maar sinds 2022 heb ik de overstap van de Welpen naar de Explorers gemaakt en
ben ik gewoon Sebas.
Met mijn zus, die vroeger op de Taizé-groep bij de Kabouters zat, mijn vader, die
vroeger in Den Haag bij de Scouting zat en ik, die van buitenspelen hield, was het
natuurlijk logisch dat ik ook op Scouting ging kijken. Mijn Scouting avontuur begon
in 1993-1994 als Bever bij de Taizé-groep en eigenlijk ben ik daar nooit meer weg
gegaan. Bij de Welpen ben ik APL en PL geweest. Bij Scouts ook, maar nooit
patrouille van het jaar helaas.
Daarna ben ik als Explorer gevraagd om leiding te worden bij de Welpen, waar ik
uiteraard ja op zei. Samen met Hathi (Yolanda, een mede-Explorer) heb ik het
stokje overgenomen van de Akela. We hebben veel leiding opgeleid, mooie en
leuke thema-kampen gehad en een aantal generaties Scouts op zien groeien.
Tussendoor ben ik er een jaar tussenuit gegaan om met alleen een rugtas en
mijzelf  naar Australië te vertrekken. Na die mooie ervaring ben ik vol nieuwe
inspiratie weer bij de Welpen gestart alsof  ik nooit was weggeweest.
Tot 2022, toen ik werd gevraagd om samen met Ella de Explorers te begeleiden.
Dit was een mooi moment om wat nieuws te doen en groots uit te pakken. En dat
kwam allemaal bij elkaar met een kamp naar Tsjechië en een jaar later naar
Slovenië. En wat wordt het dit jaar? De plannen zijn er, nu nog de uitwerking.
Naast Scouting ben ik ook de leukste vader, als ik mijn dochter van 1.5 jaar mag
geloven, en ben ik werkzaam in de IT voor de ondersteuning van het onderwijs.
Ouders met kinderen in het voortgezet onderwijs zullen zeer waarschijnlijk gebruik 
           maken van onze programma’s voor de betalingen aan school.
            Ook reizen met of  zonder backpack, wandelen, powerkiten en lekker uit 
             eten gaan zijn favoriet, al staan de grote reizen buiten Europa en lange
              wandelingen nu op een laag pitje door de kleine meid. Maar dromen 
               hebben we altijd en de bucketlist is nog lang niet leeg.
                Maar genoeg over mij, ik knoop graag een praatje aan met
                 een van mijn oud-Welpen Stanley Stekker. Ik ben benieuwd
                  naar zijn verhaal.



Cocktails, Klussen en Lekkernijen!

Na het gezellige nieuwjaarsweekend in januari heeft de stam niet stilgezeten! We trapten het
jaar af  met een memorabele cocktail- en mocktailavond, waarbij iedereen zijn eigen creatie
bedacht en maakte. Terwijl de ene groep bij de bar stond, werd er fanatiek gedart en gepoold
– een avond vol gezelligheid én heerlijke drankjes!

Naast ontspanning hebben we ook flink de handen uit de mouwen gestoken tijdens NLdoet.
Met de hele stam hebben we geholpen bij het schuren en beitsen van de schuur aan de
Schiedamseweg. Daarnaast hebben we onkruid gewied en gezorgd dat de deur weer goed
sluit. Samen met alle andere vrijwilligers hebben we een mooie bijdrage geleverd om het
terrein klaar te maken voor de jongere speltakken.

Natuurlijk mag lekker eten niet ontbreken. De afgelopen tijd hebben we ons keukentalent
verder ontwikkeld en onder andere een heerlijke stroopwafelcake en boterkoek gebakken.
Uiteraard zijn die versnaperingen met veel plezier opgegeten tijdens ons zomerkampoverleg.
De plannen zijn in volle gang – het belooft een fantastisch kamp te worden!



Spaaractie Scoutshop Vlaardingen
In de vorige Aleidraad schreven we over de spaaractie van de

ScoutShop. Voor elke euro die daar tot 1 augustus wordt besteed en

waarbij vermeld wordt dat er gespaard wordt voor Scouting Aleida

krijgen we punten. Als we aan het einde boven de 900 punten

komen, kunnen we een cadeau uitzoeken. Hoe meer punten, hoe

‘groter’ het cadeau.

En daar hebben jullie op gereageerd! Tot nu toe is er voor € 360,20

gespaard. Dat gaat dus de goede kant op. Om toch even stiekum te

vergelijken: daarmee zijn we de 5  groep in het lijstje van groepen

met spaarpunten.

e

Als we gezamenlijk op deze manier verder blijven sparen kunnen we

na 1 augustus vast een leuk cadeau uitkiezen.

Maatschappelijke stagesIn het begin van het jaar kregen we drie maatschappelijke stagiaires op bezoek.

Drie leerlingen van Mavo Schravenlant XL die bij ons hun maatschappelijke stage

wilden doen.
Alle drie de leerlingen hebben zowel bij de welpen als bij de bevers rondgekeken,

en gekeken waar hun eigen voorkeuren lagen. Van “meekijken” in het begin

veranderde de stage langzaamaan in “meedoen” en soms zelfs “zelf  doen”.

Waarbij “zelf  doen” precies is zoals we het bij scouting graag zien.

De stages zijn ondertussen afgerond en we hebben afscheid genomen van deze

drie stagiaires. Voor de toekomst hebben we aangegeven dat Scouting Aleida open

staat voor meer maatschappelijke stages. Daarbij geldt wel dat er ruimte moet zijn

bij de onderdelen om de stagiaires op een goede manier te kunnen begeleiden.

Ook bij onze eigen leden zijn er regelmatig mensen die vanuit hun opleiding een

maatschappelijke stage moeten doen. Soms als verplicht onderdeel op school,

soms optioneel. Wat zou er nu leuker zijn, dan bij de eigen scoutinggroep je

maatschappelijke stage uit te voeren! Heb je interesse in een maatschappelijke

stage bij Scouting Aleida, geef  dit dan door aan de leiding. Wij kijken dan of  we je

op de juiste manier kunnen begeleiden en gaan daarna met je in gesprek bij welke

leeftijdsgroep je je stage uit wilt voeren.


