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Bestuur gekozen
Al sinds de zomer presenteren we ons naar buiten toe als
Scouting Aleida. Intern zijn we nog hard bezig om deze
fusiegroep op poten te zetten. Als volgende stap zijn we bezig
om de ondersteuning van de leeftijdsgroepen vorm te geven.
De groepsraad, het orgaan van alle vrijwilligers van de groep,
heeft het voorstel voor de inrichting van de
ondersteuningsteam goed gekeurd. Hierop zijn ook de
vrijwilligers in deze teams en een nieuw bestuur gekozen.
Het bestuur van Scouting Aleida (technisch gezien nog altijd
‘in oprichting’) bestaat nu uit:

 - Voorzitter:                            Richard Spruit
 - Vice-voorzitter:                    Maarten van Duijn
 - Secretaris:                           Harry Bril
 - Penningmeester:                 Marco Lansbergen
 - Groepsbegeleider:               - nog te verkiezen -
 - Coördinator trainingsteam:  Monica Pool
 - Coördinator PR & werving:  Bram Lansbergen
 - Coördinator ouderinzet:       Addy Pool

Ongetwijfeld komen deze personen op termijn ook aan bod in
de rubriek “Knoop een praatje aan met …” in de Aleidraad.



De afgelopen maand was weer heel leuk bij de bevers! Helaas waren er een
paar opkomsten die niet doorgingen, maar het was vanwege Sinterklaas, dus
dat was niet erg! 

De week na de intocht begonnen de bevers aan de Bas Bos-badge. Ze
speelden allemaal natuurspelletjes, en gingen naar de kinderboerderij, want
Bas Bos houdt heel erg van dieren en de natuur. Daarom speelden de
bevers ook nog schipper-mag-ik-overvaren: diereneditie, en boomtikkertje.
Verder speelden ze een soort natuurmemory, maar dan net een beetje
anders. Zo hebben de bevers in twee opkomsten de Bas Bos-badge
verdiend, gefeliciteerd! 

De laatste opkomst van november hadden de bevers een Sinterklaas-
opkomst, samen met de Welpen. Wegkwijtpiet wilde graag langskomen op
scouting, maar was te vroeg en er was nog niemand, dus ging Piet maar op
zoek om iemand te vinden. Wegkwijtpiet had gedichten achtergelaten,
waarmee de route uitgepuzzeld en gevolgd kon worden, en uiteindelijk
kwamen de welpen en bevers tegelijk met twee pieten aan bij het
scoutinggebouw. De pieten hadden cadeautjes en pepernoten meegebracht,
en na een paar liedjes was de opkomst weer afgelopen. 

Volgende week hebben de bevers een lekker sportieve opkomst, want de
Olympische Winterspelen komen er aan, dus tot volgende week!



Ik was 7 jaar oud toen ik bij de scouting kwam kijken. Mijn oudere broers zaten toen al
bij de scouting en het leek mij ook wel leuk. En dat was het ook. Bij de kabouters
durfde ik niet goed mee op kamp. De reden was……ik durfde de kampdoop niet te
krijgen. Mijn broers hadden mij een beetje bang gemaakt. Nadat ik superleuke foto’s
had gezien, ben ik uiteindelijk toch meegegaan en was dit leuk. 
Vervolgens heb ik iedere speltak doorlopen. Rond mijn 16e jaar ben ik ook leiding
geworden. Toen nog bij de kabouters. 

Na een poos kreeg ik een zaterdagbaantje en ben ik een poosje weggeweest. Na een
aantal jaar ben ik toch weer terug gekomen als leiding bij de bevers toen dat weer
lukte. En tot afgelopen herfstvakantie was ik daar leiding en teamleider. Het blijft leuk
om de kinderen herinneringen voor het leven te geven. 
Vanaf nu zal ik vooral in mijn rol als praktijkbegeleider actief zijn. Mochten er dingen
zijn die je wilt bespreken, of zijn er lastige kwesties….spreek me gerust aan of neem
contact op. 

Door de week ben ik werkzaam als inkomensadviseur bij de sociale dienst in
Dordrecht. Ik beoordeel aanvragen voor bijzondere bijstand als mensen bijvoorbeeld
rechtsbijstand aanvragen, of de kosten voor een bril. Je kunt het zo gek niet verzinnen. 
Dit doe ik hier al 15 jaar. Iets lang doen hoort dus wel bij mij hahaha. 
Ik zou graag een praatje aanknopen met Marala. 

Knoop een praatje aan met ... 
Fleur Kleur



Er stonden ineens heel veel hulpverleners op het Landvreugd terrein. Geen zorgen, er was echt
niks äan de hand, ze kwamen de Welpen iets leren over hulpverlening en het gebruik van het
noodnummer tijdens de 1-1-2 opkomst. Brandweer en politie kwamen langs en er werd geoefend
met bellen naar het alarmnummer. Zo hebben de welpen geleerd om later de juiste hulpdiensten te
bellen als er iets gebeurd met een familielid, vriendje of een vreemde. Helemaal tof was natuurlijk
dat er in een brandweerauto gekeken kon worden en met een brandslang 'geoefend' kon worden.
Er werd ook een EHBO quiz gedaan waarbij de welpen blijk gaven van al veel kennis over EHBO.
Daar is later eerste hulp bij ongelukjes wel aan toevertrouwd.
 
Wie ook hulp nodig hadden waren de Griekse Goden. Oppergod 
Zeus had een bericht van Hermes de boodschapper moeten 
ontvangen maar dat was niet helemaal goed gegaan. Het 
bericht was bij een ander terecht gekomen.
Gelukkig waren daar de welpen van Scouting Aleida die tijdens 
een weekendje hulp konden bieden. Met de Goden werden 
leuke activiteiten gedaan (waardoor het bericht kon worden 
doorgegeven). Zo werd er gezwommen met Poseidon, gedanst 
met Apollo, quiz gedaan met Athena en film gekeken met 
Dionysos die ook voor het hapje en een drankje zorgde. 
Ook Afrodite kwam nog even langs, het was namelijk een hele 
lieve film.
Zelfs het avondeten was Grieks, erg smakelijk allemaal, dat 
Griekse eten.
O, en Zeus heeft uiteindelijk het bericht goed ontvangen. 

I
n november komt de goede oude Sint weer in het land en daardoor werden er meerdere
opkomsten allerlei leuke sinterklaasactiviteiten gedaan, zo konden de welpen luidkeels
sinterklaasliedjes zingen tijdens de sintkaraoke en werd er gesjoeld met kruidnoten, die daarna
natuurlijk opgesmikkeld werden. Er was ook een opkomst waar de Wegkwijtpiet door middel van
gedichtjes een speurtocht gemaakt had, de Welpen hebben deze allemaal goed gelopen. Terug in
het clubhuis waren er twee Pieten met cadeaus voor de welpen. Ook voor de leiding, die toch ook
het hele jaar braaf is geweest, had Sint een presentje. Bedankt Sint.

Er is ook nog een installatie geweest; Egor werd als welp geïnstalleerd, en Jacala is met zijn
installatie officieel tot de welpenstaf toegetreden. Welkom, Egor en Jacala
Voordat dit gebeurde werden er verschillende leuke balspelen gespeeld. Poeh poeh, wat werd er
fanatiek en enthousiast door de kinderen gespeeld.



Zelf aan de slag…

Het scout-programma wordt voor een belangrijk deel

bepaald door de scouts zelf. De maand november begon

dan ook met de scouts die in groepjes zelf een insigne

mochten ontwerpen. Niet alleen de badge moest hierbij

ontworpen worden, maar vooral ook de eisen waaraan een

scout moet voldoen om het insigne te verdienen.

Na het verzinnen hield elke groep een pitch van hun

insigne en kozen de scouts voor het ontwerp van “Insigne:

Wie is de Mol?” als het insigne dat ze uit wilden voeren.

December en het zomerkamp

In december komen er een flink aantal welpen eens een opkomst
kijken. Zij gaan mogelijk in februari overvliegen naar de scouts, en
krijgen zo vast een idee hoe leuk het bij de scouts is. Dat doen we in
een opkomst waar de scouts een grote kettingreactie in elkaar gaan
zetten. Dat is ook direct de enige scouts-opkomst in december omdat
op 14 december de groepsopkomst is voor kerst. Hebben alle ouder(s)/
verzorger(s) en broertjes/zusjes dit al in hun agenda staan? Ze zijn
zeker welkom.
In december gaat de leiding weer verder met het organiseren van het
zomerkamp. Altijd hét hoogtepunt van het jaar. Van 19 tot en met 26
juli gaan de scouts op kamp naar het Bieslandse Bos in Pijnacker. Ook
voor de welpen die mogelijk in februari overvliegen een periode om in
de agenda te blokkeren. We verwachten binnenkort de eerste
informatiebrieven te kunnen versturen.



EHBO
Een week later verdiepten de
scouts zich in de beginselen van
EHBO. Hierbij lag de nadruk op de
hulp die – helaas, helaas – nodig
zou kunnen zijn tijdens een hike of
kamp. Het verbinden van kleine
wonden, het aanleggen van een
mitella of de stabiele zijligging
waren enkele zaken die hard
werden geoefend.

Wie is de Mol? 
Halverwege de maand was het dan tijd om het insigne “Wie is de Mol” te
behalen. In meerdere opdrachten die per ploeg werden uitgevoerd
moesten de scouts hun samenwerking laten zien. Tegelijkertijd probeerden
zij te ontdekken wie dit probeerde te saboteren.
Voor een van de opdrachten werden de ploegen in tweeën opgesplitst. De
ene helft ontving een afbeelding van een opstelling met een aantal
voorwerpen en een portofoon. De andere helft ontving ook een portofoon
en de opdrachten welke voorwerpen ze moesten verzamelen en hoe deze
opgesteld moesten worden. En dan kijken hoe veel de eindopstelling op de
afbeelding lijkt… Dat blijkt nog niet mee te vallen. Zeker niet als er ook nog
een mol in het spel is.



Stop motion filmpjes

Aan het begin van het seizoen hebben de scouts programma-
ideeën aangedragen. Zij moeten tenslotte zelf uiteindelijk het
programma grotendeels bepalen. Een van de aangedragen ideeën
was het maken van stop-motion filmpjes. In groepjes gingen de
scouts aan de slag met het maken van een script, gevolgd door het
maken van de foto’s voor de filmpjes. Hier bleken bijzonder
originele stop motion-filmpjes uit te komen.

Sinterklaas

De maand werd afgesloten met
een opkomst rond sinterklaas.
Natuurlijk moesten er pakjes
bezorgd worden, was er
pepernoottikkertje en deden de
scouts een spel met hoedjes die
afgetikt konden worden.



19 t/m 26 juli 2025
Zomerkamp Scouts

Deze maand hangen er
slingers bij Vince, Floris, Kobe, Kyan,

Flore, Thomas, Sander,

Michel, Tim, Dolfijn enMaartje
Allemaal van harte

gefeliciteerd en een fijnedag!  

14 december

Kerstviering

10 t/m 12 januari 2025

Nieuwjaarsweekend

 van de Stam

Wat gaan we doen?

KerstvakantieDe kerstviering op 14 decemberis de laatste van dit jaar. Alleende Explorers hebben op de 20enog hun kerstdiner.Vanaf 10 januari beginnen deopkomsten weer.

28 mei t/m 1 juni 2025
Hemelvaartkamp

Welpen

18 t/m 26 juli 2025
Zomerkamp
Explorers



15 novemberMysterie op het clubhuis: wie is er vermoord, met welk

voorwerp, en waar? Op deze vragen moesten de explorers

antwoord vinden tijdens een potje levend cluedo. Het

speelveld besloeg het hele clubhuis, en in tweetallen

probeerden de explorers zo snel mogelijk antwoorden te

vinden. Na heel wat kaartjes gezien te hebben, en veel

overleggen, zijn we er gelukkig uitgekomen. Zeker een

geslaagde avond! 

8 november

Voor vandaag stond de jaarlijkse casino opkomst weer op

het programma! Uiteraard was de dresscode weer ‘Chique

maar scouting’, oftewel chique met een das. Iedereen heeft

zich hier natuurlijk netjes aan gehouden. Er zijn meerdere

potjes roulette en blackjack gespeeld, waarna Sem de

winnaar van de avond was. Sommigen hadden helaas

minder geluk, en zijn blut geraakt of zelfs in de schulden

gekomen. 

1 november
Het lijkt misschien wat vroeg, maar vandaaghebben de explorers de eerste voorbereidingengetroffen voor het zomerkamp 2025. Er is hardgebrainstormd, en uiteindelijk zijn Oostenrijk,Engeland en Duitsland als opties overgebleven.Over een aantal weken zullen de landengepresenteerd worden. De opkomst is afgeslotenmet Lingo, waarbij heel wat niet-bestaandewoorden voorbij zijn gekomen 😊



16 november

Vandaag hebben de explorers Sinterklaas

geholpen om veilig in Schiedam aan te komen.

De Sint zal alle hulp erg kunnen waarderen!

22 november
Ook vandaag hebben de explorers nietstilgezeten. We zijn met z’n allen naar Rotterdam

gerezen om een gezellig avondje te bowlen.
Onder het genot van een drankje ging het er
fanatiek aan toe op de bowlingbaan. Maar er kan
natuurlijk maar één winnaar zijn (of in dit geval
twee). Op baan 5 was Lukas de sterkste, en op
baan 6 was dit Amira. 

29 november

Voor de laatste opkomst van deze maand stonden de

kamp presentaties op het programma. Iedereen is

hard op zoek gegaan naar slaapplekken en

activiteiten in de desbetreffende landen, en heeft dit

met een mooie PowerPoint gepresenteerd. Nadat

alle stemmen geteld waren door Sebas, is eruit

gekomen dat de explorers volgend jaar Oostenrijk

zullen bezoeken! De opkomst is afgesloten met

wafels bakken, die bij iedereen goed in de smaak

vielen. 



Algemeen

De grote clubactie is inmiddels achter de rug. Trots en blij
met het behaalde resultaat. We hebben ons doel van
€1.500,- overtroffen. 

Hierbij willen wij dan ook iedereen nogmaals van harte
bedanken voor zijn of haar inzet. Onze welpenhorde in
het bijzonder. Zij hebben meer dan de helft van alle loten
verkocht. Onze echte topverkoper is Silas. Hij heeft maar
liefst 106 loten weten te verkopen. 

Zoals beloofd zijn onze nummer 1 topverkopers per
speltak in het zonnetje gezet. Zij hebben een mooi insigne
voor op het uniform gekregen. Vanuit de clubactie hebben
we voor alle leden die 25 of meer loten verkocht hebben
ook nog een medaille ontvangen. 

Dinsdag 19 november was de trekking. Nu maar hopen
dat onze lotenkopers ook in de prijzen zijn gevallen.

Bedankt Topverkopers!



De feestmaanden komen er weer aan. Vaak worden dan

cadeau’s gegeven, waarvan er een deel via webwinkels

wordt besteld. Leuk om dan gratis Scouting Aleida te

sponsoren!

Dat werkt heel simpel: ga naar www.scoutingaleida.nl en

scroll helemaal omlaag. Hier staat een blokje van

Sponsorkliks. Zoek hier uw favoriete webwinkel op. De

website ‘weet’ nu dat u Scouting Aleida wil sponsoren en bij

elke aankoop ontvangen wij een (zeer) klein percentage van

het aankoopbedrag. De prijzen zijn gegarandeerd hetzelfde

en wij kunnen niet zien wie er koopt of wat u koopt. Veel

kleine bedragen maken weer een grote, waarmee wij weer

leuke dingen kunnen doen. Doet u ook mee?

https://scoutingaleida.nl/sponsorkliks 

Sponsorklik
s

Ga op avontuur met een zwerfboek! 📚

Tijdens de vakantie kan het best stil zijn zonder scouting of

school, toch? Maar... wisten jullie dat onze clubhuizen een

geheim in zich dragen? 🌟 Daar vind je namelijk ons

kinderzwerfboekenstation! Hier kun je een spannend, grappig

of magisch boek meenemen – voor jezelf of misschien wel

voor een vriend(in).Lees het boek, duik in het avontuur, en laat het daarna weer

zwerven! 🗺 Misschien komt het wel bij een ander kind

terecht, klaar om nieuwe verhalen te ontdekken. Of geef het

zelf door, zodat het avontuur nooit stopt.

Dus trek je schoenen aan, kom langs en kies een zwerfboek.

Wie weet waar jouw verhaal begint... ✨ Veel leesplezier!

Zwerfboeken

http://www.scoutingaleida.nl/

