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Scouting Aleida wenst iedereen een

goed en gelukkig 2026!



De komende weken zal Faazla Iqbal komen kijken bij de scouts, en
daarna bij de explorers. Zij is geboren in Pakistan, en woont en werkt
sinds enige tijd in Nederland, na afronding van haar studie aan de
TUDelft. Het lijkt haar leuk vrijwilligerswerk te doen bij onze
scoutinggroep en nu komt ze enkele weken meedoen met de beide
stafteams om te kijken of  dit inderdaad net zo leuk is als wij beweren. De
voorlopige planning is dat ze een week of  twee à drie meedraait met de
scouts, en daarna enkele weken gaat kijken bij de explorers.

 Daarna evalueren we gezamenlijk en bepalen we of  en hoe we verder
gaan. Tijdens het kerstfeest is ze al even op bezoek geweest om kennis
te maken met onze vrijwilligers. Nu is ze erg enthousiast om ook kennis
te maken met de kinderen.

Alle vrijwilligers van Scouting Nederland volgen regelmatig trainingen. Dat ondersteunt hen
in het verzinnen, organiseren en uitvoeren van goed voorbereide, uitgedachte activiteiten. 

Bij de bevers is Leela begonnen aan haar basiskwalificatie. Deze bestaat uit een aantal
modulen, die leiden tot erkenning als getraind staflid.

Bij de explorers is Phaona gestart met de kwalificatie tot explorerbegeleidster. Ook deze
training bestaat uit meerdere modulen die elk een facet van het leiderschap bij deze
specifieke leeftijdsgroep behandelen.

Beiden veel succes met deze trainingen!



Vanuit het Aleida Powerteam
Scouting is een fantastische vrijetijdsbesteding voor kinderen, en we boffen enorm
met alle speltakleiding die elke zaterdag weer klaarstaat met nieuwe, creatieve en
uitdagende programma’s. Maar zij kunnen dat natuurlijk niet alleen. Daarom is het
zo waardevol dat we als groep samen de schouders eronder zetten. Bij grote
opkomsten, wanneer er extra handen nodig zijn, of  wanneer een leiding lid een
keer niet aanwezig kan zijn, staat het Aleida Powerteam paraat.

Wat doet het Aleida Powerteam zoal?
Een post bemannen tijdens groepsopkomsten, zoals het begeleiden van een
spel of  het verzorgen van het drinkstation
De lunch verzorgen bij groepsactiviteiten (denk aan 150 braadworsten bakken!)
Klussen en schoonmaken tijdens NL Doet
Logistieke ondersteuning zoals de nodige ritjes met wagen en aanhanger naar
de stort voor het afvoeren van grof  vuil, maar ook het verzorgen van klein
onderhoud aan de aanhangers en materieel
Het stafteam helpen om alles weer op orde te krijgen na een weekend of  kamp

Het Powerteam is de afgelopen tijd flink gegroeid: inmiddels telt de groepsapp al
27 contacten. Een prachtige club mensen waar we ontzettend blij mee zijn. Dat zijn
de nodige extra handjes hulp, precies wanneer het nodig is. Sommige
Powerteamleden zijn regelmatig op de groep te vinden en inmiddels bekende
gezichten voor velen. Niet iedereen kan vaak fysiek aanwezig zijn tijdens de
opkomsten, en dat hoeft ook niet. Achter de schermen gebeurt minstens zoveel. 

Dus zie je iemand enthousiast de handen uit de mouwen steken? Grote kans dat
het een lid van het Aleida Powerteam is — en daar mogen we met z’n allen trots
op zijn. We kijken ernaar uit om dit jaar samen verder te bouwen, te groeien en
mooie stappen te zetten. Op naar een jaar vol kansen, creativiteit en
samenwerking.
“Geen cape nodig om een held te zijn. Sluit je aan bij het Powerteam!” 



Van de voorzitter…In december hebben we het kerstfeest gehouden. 

Alle leden, hun ouders/verzorgers en relaties van de

groep konden inlopen en kiezen voor een veelheid aan

activiteiten. Het was goed om de meeste leden te zien, met

hun ouders of  verzorgers en even terug te kijken op het

afgelopen jaar. De kerstperiode is met name een periode om terug te blikken, trots

te zijn op alles wat goed ging en na te denken over wat er beter kan.

Inmiddels zijn alle stafteams en bestuursteams hard bezig geweest om plannen te

maken voor het komende jaar. We behouden wat ons goed bevalt, en verbeteren

wat beter kan. Wat blijft is dat gevoel van Scouting: samen iets bereiken, een leuke

tijd beleven en, vaak ongemerkt, veel leren waar je je hele leven wat aan hebt.

De programma’s zien er weer goed uit, een uitgebalanceerde mix van actief  zijn, je

ontwikkelen, cultuur, buitenleven, vaardigheden, plezier maken en samen op

ontdekking. De plannen voor de zomerkampen zijn bij de meeste onderdelen ook al

vergevorderd. Hoe ouder de leden, hoe meer invloed ze hebben gehad op het

programma. Zo leer je zelf  meedenken en mede verantwoordelijkheid nemen.

Vanuit de groep worden ook weer nieuwe initiatieven ontplooit en enkele jeugdleden

hebben plannen om zelfstandig deel te nemen aan de Hikes, Interessekampen en

Trappersexpedities, kortweg de HIT, die door Scouting Nederland voor alle leden

worden georganiseerd. Samen maken we zo van 2026 een nog mooier scoutingjaar.

Graag proost ik daarom met alle lezers van deze Aleidraad op het nieuwe jaar!



Alweer de laatste paar opkomsten van 2025! De eerste opkomst van december
was een grabbelton-opkomst, dat betekent dus dat zelfs de leiding niet van te
voren wist wat de bevers gingen doen. In een grabbelton zaten allemaal briefjes
met kleine opdrachten en spelletjes. Een paar voorbeelden waren 'spring tien keer
zo hoog mogelijk', ‘speel vies-en-lekkertje', en 'geef  een andere bever een
compliment'. Er zat dus van alles in de grabbelton, en zo was het een heel leuke
opkomst!

De laatste normale opkomst van het jaar stond in het thema van andere landen, of
reizen. De bevers fantaseerden over hoe Verweggistan er uitziet, speelden
eilandentikkertje, en speelden 'ik ga op reis en ik neem mee'. Verder was het voor
een paar bevers helemaal een bijzondere opkomst, want Ninaad, Satvin, Amaya,
Leya, en Kye werden geïnstalleerd. Welkom bij de Bevers allemaal!

En toen was het alweer tijd voor de afsluiting van het jaar. Dit jaar deden we dat
met een gezamenlijke kerstopkomst, die als een soort kerstmarkt werkte: iedereen
mocht langsgaan in verschillende lokalen en daar een spelletje spelen, iets
knutselen, of  iets lekkers te snoepen halen. Het was druk, maar ook heel gezellig
zo met al die scouts bij elkaar, en een mooie afsluiting van 2025!

Nu is het kerstvakantie en is er dus geen opkomst, maar 10 januari beginnen we
weer, met een superleuke opkomst in het thema schilderen, dus tot dan!



Hoi allemaal,

 Mijn naam is Monica Stehouwer-Pool. Sommigen in de groep kennen mij
beter als Sterre (Stroom). Ik ben 25 jaar en sinds deze zomer getrouwd met
Niels.

Op mijn zevende werd ik lid van de Glimworpjeskring als kabouter. Hier heb
ik het enorm naar mijn zin gehad tijdens de gezellige opkomsten en
weekendjes weg. Slapen vond ik nog erg spannend, dus dat deed ik meestal
thuis. Wel stond ik tijdens het ontbijt weer naast de tafel om gezellig mee te
doen. Bij de Scouts heb ik wel genoten van de kampeerweekendjes en
andere overnachtingen en heb ik vriendschappen voor het leven
opgebouwd. 

Bij de Explorers maakte ik de keuze om leiding te worden bij de Bevers en
startte ik aan de pabo. Tot aan de fusie heb ik met heel veel plezier leiding
gegeven aan de jongste kinderen en ben ik ook nog een poos teamleider
geweest. Ik groeide door naar Roverscout en heb daar ook nog een lange
tijd gezellige avonden gehad met mijn vrienden.

In het dagelijks leven sta ik 5 dagen in de week voor een groep 2/3
combinatie in Rijswijk. Deze ervaring neem ik ook mee in mijn functie in het
bestuur. Hier ben ik aanspreekpunt van het team praktijkopleiders en
trainers. Wij zorgen er samen voor dat de leiding de benodigde kwalificaties
heeft, de speltakken leuke en interessante opkomsten blijven draaien en de
ontwikkellijn van Scouting Nederland terugkomt. Stiekem leer je een hele
hoop van zo’n avond/ ochtend scoutingspel!

Nou, genoeg geschreven. Mocht je vragen hebben, spreek me dan vooral
een keertje aan. Ik knoop een praatje aan met Addy!

Knoop een praatje aan met ... Sterre Stroom



Na nog een opkomst voor Sinterklaas stond december
in het teken van het kerstfeest.
In de Sintopkomst hebben de welpen hun Pietendiploma 
verdiend. Daarvoor moesten ze bijvoorbeeld goed pakjes 
kunnen mikken of  snel kunnen overbrengen en goed kunnen luisteren
wanneer de muziek stopte bij de Pietenstoelendans. De diploma's zijn
behaald, dus Sint heeft er in de toekomst weer wat hulpjes bij. Hiephoi.
 
Sinterklaas was weer terug naar Spanje, dus was het -hohoho- tijd voor
Kerst.
Er was een speciale kerstopkomst om het jaar en dit deel van het seizoen af
te sluiten. De kerstopkomst was van 16.30 - 18.30 uur. 
Rond en in het gebouw waren allerlei kraampjes, waar kinderen met hun
ouders kerstactiviteiten konden doen. Zo kon je zingen in de kerstkaraoke,
een dansje maken, dennenappels beschilderen of  een kerststukje maken.
Natuurlijk was er ook een kerstquiz en er was een kraampje met warme
chocomel en heerlijke wafels en natuurlijk een lekker warm kampvuurtje op
deze koude dag. Al met al erg leuk en gezellig.
 
Een week voor de grote kerstopkomst hebben de welpen allerlei
winterknutsels gemaakt, leuk voor in de boom of  op tafel bij het kerstontbijt.
Tijdens deze knutselopkomst hebben we ook afscheid van Phaona  
genomen als welpenleiding. Zij gaat de explorers begeleiden. Veel succes
daar, Phaona.
 
Namens de welpen en leiding een gelukkig en gezond 2026. 
Als leiding gaan we weer ons best doen uw kind leuke en leerzame
activiteiten aan te bieden. 



Het Cendrawasihvendel in december

Het weer bleek reuze mee te vallen, dus tijd om te doen wat scouts
toch wel erg leuk vinden: eten maken. Deze keer kreeg elke ploeg een
Dutch Oven, en mochten ze daar zelf  een pizza in maken. Voor wie dit
niet kent: Dutch Ovens zijn zware, gietijzeren pannen die op een
houtvuur worden gestookt. Of  eigenlijk: je maakt een aslaag, liefst met
kolen, waar je de Dutch Oven in ‘begraaft’ zodat hij aan alle kanten zo
gelijkmatig mogelijk warm wordt.
 De pizza’s bleken aan de onderkant vrijwel allemaal tamelijk zwart te
zijn, maar verder prima gelukt. Door de bovenkant van de pizza er uit
te scheppen had niemand last van de zwarte onderkant. De afwas was
nog wel even een dingetje, dus veel te laat hadden we onze magen vol
en de spullen opgeruimd.
Een week later was het al tijd voor het kerstfeest van de groep. Veel
scouts kwamen op bezoek en we mochten ook veel ouders en
verzorgers verwelkomen. Altijd goed om elkaar nog een keer te zien en
te spreken. Van wat we van de scouts hoorden was het een geslaagde
afsluiting van een mooi jaar.



Het nieuwe jaar
De leiding is inmiddels al meerdere keren bij elkaar geweest. Met de ideeën die ook
vanuit de scouts zelf  kwamen is tot aan de zomervakantie een gevarieerd en
uitdagend programma opgesteld. 
Als u dit leest zijn we inmiddels van start gegaan met een spannende pubquiz. Alle
kennis en kunde van de scouts wordt hier nog even getest. Maar we gaan, op verzoek
van de scouts zelf, ook aan de slag met het nieuwe insignepakket. We doen dat met
een speciaal insigne dat ook snel duidelijk maakt waar veel andere insignes over gaan.
Natuurlijk blijven we aan de slag met scoutingtechnieken, waaronder het maken van
kampvuur en primitief  koken, maar we stoffen ook de tochttechnieken weer af. 
Tussendoor hopen we enkele welpen op bezoek te krijgen die een avond scouts mee
kunnen maken om te kijken of  zij ook hier hun draai kunnen gaan vinden. Dat betekent
ook dat er enkele scouts vast bij de explorers gaan kijken, en waar we mogelijk
afscheid van zullen nemen omdat zij hun avonturen daar verder gaan beleven. Voor de
scouts, ouders en verzorgers hebben we alle bijzonderheden uit het programma in een
brief  samengevat. Pak dus vooral even je agenda, en zet de bijzonderheden er in. 

Uitnodiging: het komende zomerkamp voor de scouts!

De voorbereidingen voor het komende zomerkamp van de scouts zijn al in volle gang. Er is ook
al een kamplocatie gereserveerd: we gaan naar Klundert; een niet al te groot terrein, aan de
rand van een groot bos waar we heel veel avonturen kunnen gaan beleven. Het kamp zal van
18 tot en met 25 juli 2026 zijn, dus houd er vast rekening mee in de planning van de
zomervakantie! De inschrijvingen volgen in februari.
Omdat we ook weten dat niet iedereen even bekend is met het kamp, nodigen we alle ouders
uit om tijdens het eerste uur van de opkomst op 13 februari naar het groepshuis te komen.
Daar vertellen we graag over alle plannen voor het komende zomerkamp, hoe het er tijdens
een zomerkamp aan toe gaat, wat we op kamp zoal doen en waarom de scouts die mee gaan
altijd zo enthousiast zijn over het zomerkamp. Natuurlijk is er dan ook gelegenheid om alle
vragen te stellen die u altijd al kwijt wilde. Ook de scouts zelf  worden uitgenodigd om hierbij te
zijn, zodat ook zij een goed beeld krijgen van de zomerkampen bij de scouts. 
Reserveer 13 februari vast in uw agenda!



Wat gaan we doen?

18 t/m 25 juli 2026

Zomerkamp Scouts

in Klundert

21 t/m 28 augustus2026

ZomerkampRedekestam

17 januari en 
18 april 2026

Koffie-ochtenden
voor ouders

13 februari 2026Info-avond zomerkampvoor Scouts en hunouders

In januari is er taart voor

Floor, Amira, Manta, Raymond, Marco,
Thijs, Alex, Jayson, Antoinette, Marala,

Noa, Rikki-Tikki-Tavi, Fabian & Jynx.

Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne
verjaardag!

8 t/m 10 mei
Scouts op de

regionale scouting
wedstrijden
(Staelduin)

Wist je dat

Als jij lid wil worden van

het Aleida Powerteam,

je het alleen maar hoeft

te vragen?



5 december

Eerder deze week, maar ook vanavond en

morgen zijn een paar Explorers de hulpjes

van de Sint!

Sommige Explorers vieren thuis dat de Sint

komt en weer andere Explorers zijn op het

groepshuis om kruidnoten en speculaas te

bakken. Het ruikt heerlijk op de groep en het

baksel smaakt net zo lekker.

12 december
Het is de eerste opkomst die we gaan besteden aan het insigne vuur stoken. De Explorers frissen
hun geheugen op en herinneren zich dat een goede voorbereiding belangrijk is voor de veiligheid, ze
tonen aan dat ze basiskennis hebben van de vuurdriehoek en ze laten zien welke
voorzorgsmaatregelen ze moeten nemen, voordat er een vuur gestookt mag worden.
Onze Explorers pakken daarna de blusmiddelen, zetten ze op de goede plek neer en weten wat ze
moeten doen als ze toch hun vingers branden.
Dan komt het leukste werk: droog sprokkelhout en aanmaakmateriaal verzamelen rondom het
groepshuis, het vuur opbouwen en aansteken met een firestarter. Het duurt best even voordat het
vuur aangaat, want echt droog hout is vandaag moeilijk te vinden. De Explorers weten echter van
geen ophouden totdat het vuur brandt. Daarna -en dat is jammer- moeten ze verschillende manieren
laten zien om het vuur te laten uitgaan. Het eerste deel van het insigne is geslaagd!



19 december
De kerstsfeer zit er goed in, want vanavond hebben de Explorers
een kerstdiner. Het lokaal wordt versierd en de kerstmuziek gaat
aan. Thuis is al het nodige voorbereid en de rest wordt op de groep
gefikst: een tafel vol lekkers is het resultaat. Denk aan ciabatta met
kruidenroomkaas, kipcorntaart, worstcroissantjes,carpacciotaartjes, gehaktballetjes in satésaus en kerstboompjes
met pesto, bladerdeeg en kaas. Daarbij komen deaardappelkroketjes, röstirondjes en een kerstsalade. Terwijl we
geen “pap” meer kunnen zeggen, is er nog een lekker toetje:
kerstdonuts. Deze gaan uiteraard ook gewoon naar binnen. Als
afsluiting is er een gedicht en een kerstcadeautje voor de Explorers.

20 december

Aan het eind van de middag is de kerstviering

van de hele Aleidagroep. Het is ook het begin

van de schoolvakantie, dus er zijn nogal wat

afzeggingen, maar we zijn toch blij dat er

twee Explorers bij kunnen zijn om te helpen

op een post of  om gewoon lekker zelf  de

activiteiten af  te lopen. Hierna hebben ook de

Explorers kerstvakantie. Fijne vakantie

allemaal en tot ziens op 9 januari!

14 december

Vanmiddag is de 35ste editie van de DSW

Bruggenloop, een hardloop evenement vanaf  het

Feyenoord Stadion. Maar liefst 15 duizend

fanatiekelingen staan aan de start. Onze Explorers

zijn erbij, niet om te gaan lopen, maar om te

helpen. En zo, met de onkostenvergoeding in het

vooruitzicht, alvast de kampkas wat te spekken. Zij

doen dit samen met de Roverscouts, die al heel

wat ervaring hierin hebben. De toegewezen taak dit

jaar is medailles uitreiken!



2025

Met 12 Explorers zijn we in januari begonnen 
In februari hebben we Jasper erbij gewonnen 

Op kamp in Wenen waren Lars en Veerle even terug 
Maar die verdwenen in september weer heel vlug. 

Naar de Redekestam, met Kat en Nora, 
Olaf, Noa, Merel en Amira 

Dag ook Connor, Thijs en Willemijn 
Ai, dat deed de afdeling goed pijn! 

Zoveel overvliegers: een ware amputatie 
Maar gelukkig was er even later de installatie. 
Van 3 nieuwe Explorers: Julien, Elise en Floor 

Kwamen we terug op sterkte en op het goede spoor. 
Met de ervaring van Jasper, Morgan en Amy 
Pakten zes Steppenwolfz opnieuw de regie 

Met een actief en leuk programma 
En succesvolle kampbesprekingen op de agenda 

Plus: als de berichten ons niet bedriegen 
Er zijn twee scouts die in januari komen overvliegen 

En niet te vergeten: Vera is aan het kijken 
Of ze het begeleidersteam wil komen verrijken. 

We wensen jullie een jaar vol ontdekkingen en avontuur 
Maar ook tijd voor gezelligheid bij het vuur 

Durf te verdwalen en de weg terug te vinden 
Het maakt jullie sterker, zal jullie verbinden. 

Benut de kansen bij de Explorers, in het nieuwe jaar 
Proost op een toffe Explorergroep, proost op elkaar! 

Mooie feestdagen en een fijne vakantie gewenst, tot 9 januari! 
Groetjes van Sebas, Lukas, Vera en Antoinette. 



December was een drukke maand voor de Redekestam.
We begonnen de maand op 6 december met een
Sinterklaasopkomst. Dit werd een sokkenwedstrijd, ieder
lid had een lootje getrokken en moest de leukste en
meest creatieve sokken kopen voor zijn lootje. Dit zorgde
voor een hoop gekke sokken en gelach! Natuurlijk konden
de pepernoten ook niet ontbreken, die werden zelfs zelf
door ons gebakken. 
Op 13 december hielden we ons kerstdiner, een beetje
vroeg, maar dat maakte het zeker niet minder gezellig!
Iedereen nam iets mee dat we lekker samen opaten. 
Op zondag 14 december werd er weer wat extra geld
voor ons kamp naar de Ardennen verdiend bij de DSW
bruggenloop. Samen met de explorers deelden we
medailles uit aan de deelnemers en zo komt het kamp
weer een stapje dichterbij. 
Op 20 december was de kerstmarkt met de hele groep,
sommige Redekestam-leden hielpen daar als leiding,
anderen kwamen gewoon even langs om rond te kijken of
te helpen. De sfeer was in ieder geval fantastisch! 
Op naar een mooi nieuw scoutingjaar! 



December stond bij de plusscouts in het teken van
gezelligheid. 

Begin december was een aantal leden nog volop actief voor
de Sintcommissie. Na weken van ondersteuning van
Sinterklaas werd deze periode afgesloten met een gezellige
borrel.

Op vrijdag 19 december kwamen wij samen voor ons
jaarlijkse kerstdiner. Inmiddels is het voor deze groep een
traditie geworden om met elkaar te gourmetten. Met een
volle tafel, leuke gesprekken en veel gelach hebben we de
hele avond gezellig “een praatje pot” gehouden. 

Het jaar sloten wij af door te ondersteunen bij de
kerstviering met de kerstmarkt. Deze opkomst werd met
een aantal vrijwilligers gezellig afgesloten met een sfeervol
kampvuur.



Nationale Vrijwilligersdag

December is een hele drukke maand, ook voor onze vrijwilligers.
Daarom is 7 december een lastige datum om concreet even bij
onze vrijwilligers stil te staan. Echter, 7 december is wel de
Nationale Vrijwilligersdag. Goed dus om, hier in de Aleidraad, toch
even stil te staan bij al die vrijwilligers die elke week het Spel van
Scouting mogelijk maken voor zo veel kinderen en jongeren, daar
zelf  ook plezier aan beleven en zelf, dankzij hun vrijwilligerswerk,
groei ervaren.
Weet dat een vereniging als Scouting Aleida simpelweg
onmogelijk is zonder de vele vrijwilligers die zich inzetten voor uw
kind. Of  het nu de leiding is die elk weekend in touw is, of  de
penningmeester, degene die het gebouw onderhoudt of  deze
Aleidraad maandelijks in elkaar zet: samen zorgen ze er voor dat
er avonturen beleefd kunnen worden. Vanaf  deze plek dus:
bedankt!

Met dank aan de Sint ...

Zo in augustus begint ieder jaar de grootste actie van Scouting Aleida:
het helpen van de Goedheiligman op en voor zijn verjaardag op 5 december.
Pakken worden gecontroleerd, de website bijgewerkt, planningen gemaakt en
mensen aangezocht om te helpen. Alles om de jarige bisschop op een goede
manier te kunnen helpen, gezinnen een fantastisch feest te laten vieren en en
passant inkomsten te genereren voor de groep zodat we de contributie op een
redelijk niveau kunnen houden.
Dit jaar zijn er uiteindelijk 31 medewerkers geweest die er voor zorgden dat, onder
andere, zo’n 35 kilo strooigoed werd gestrooid, 328,6 kilometer werd gereden en
die samen tientallen kinderen ontzettend blij hebben kunnen maken. Met
uiteindelijk als financiële actie een heel mooi resultaat.
Ook enkele ouders hebben zich voor deze actie ingezet. Hierbij, nogmaals
ontzettend bedankt voor het helpen bij het laten slagen van deze belangrijke actie.
Top!



Kerstkaartenactie

Dit jaar hebben we weer veel kerstkaartenbezorgd. Dankzij onze 20 lopers hebbenwij in 36 wijken 806 mensen blij mogenmaken met één of  meerdere
kerstkaarten. Dit heeft een mooie
opbrengst van €365,04 opgeleverd.

Aan het eind van het jaar hopen wij ookuw kaarten weer te mogen bezorgen, ensamen nog meer mensen te verrassenmet onze kerstkaartenactie!

In oktober werd het feestjaar

Schiedam 750 afgerond. Op 7

december was de Nationale

Vrijwillgersdag. Die twee samen

zorgden ervoor dat de organisatie

“Vrijwilligers Doen” een paginagroot

artikel in het Schiedams Nieuwsblad  

plaatste met selfies van Schiedamse

Vrijwillgers. Uit de bijna 300

ingestuurde selfies selecteerde de

organisatie twee selfies van Scouting

Aleida. Had jij ze al herkend in de

krant?



In het paasweekend organiseert Scouting Nederland ieder jaar de HIT’s:
de Hikes, Intressekampen en Trappersexpedities. Op 7 locaties in
Nederland organiseren vrijwilligers van Scouting Nederland meer dan 90
verschillende HIT’s. Elke HIT is een Hike, een Intressekamp of  een
Trappersexpeditie. Zo is er een ouder-kind-hike voor kinderen van 7 tot 11
jaar in Alphen aan de Rijn, een EHBO-heldkamp voor 10 tot 15-jarigen,
een kookkamp, een Vrije Zwerfhike voor 15- tot 23-jarigen, een
Jongerenhike voor iederen van 18 tot 88 jaar, een Grijze Jager HIT,
PionierHIT, een bever-ouderkamp, een Duinen van Catan HIT, een… Nu
ja, het zijn er wat veel om ze alle 90 op te noemen.

Alle 90 HIT’s worden georganiseerd door ervaren teams van
scoutingvrijwilligers. Die zijn allemaal bekend bij hun eigen groep en regio,
in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrend het Gedrag) en door
Scouting geschoold. Zij organiseren de meest leuke, uitdagende en
aparte HIT's. Sommige HIT’s duren van vrijdag tot zondag, andere zijn
korter. Iedereen die lid is van Scouting kan zich zelfstandig inschrijven. De
activiteiten worden begeleid door dezelfde vrijwilligers van Scouting
Nederland. Kortom: een unieke kans om op een uniek mini-kamp te gaan,
een aparte hike te lopen of  je te laten uitdagen tijdens een uitzonderlijke
trappersexpeditie.

Alle informatie is te vinden op https://hit.scouting.nl. Daar valt ook de
HITCourant te lezen: alle HIT's op een rijtje met de belangrijkste
informatie. Inschrijven kan van 18 tot en met 25 januari via de HIT-
website. Als er meer belangstelling is dan er plaatsen zijn, dan wordt er
geloot en kan je je alsnog inschrijven op een van de hIT's waar nog wel
plaats is.

https://hit.scouting.nl/

